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        Ook onze laatste dag was nog mooi gevuld. Het langverwachte stadsspel in Malaga, tijd om te shoppen en een lekkere maaltijd in de geboortestad van Picasso. Andalucía, het is mooi geweest. Viva la vida! Viva España! Viva victoria!
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        Donderdag reisden we van Sevilla naar Malaga door de bergen. In Ardales stapten we - moediger dan koning Alfonso XIII - de hele Caminito del Rey af. De brug kronkelde op 100 meter hoogte boven de rivier. We genoten van de adembenemende en fotogenieke uitzichten op de turquoise blauwe meren van Ardales, het groen en de prachtige vergezichten.
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        En zo komt het tot een einde. Nog een laatste wandeling langs de poort van Hadrianus en het  Zappeion richting het Olympisch stadion ‘Panathinaikos’. Bij onze terugkeer kwamen we nog eens alle Evzones tegen. Een mooie afsluiter. Op het vliegtuig werden de begeleiders bedankt met een unieke blik vanuit de cockpit en eens terug in eigen land op een Sirtaki. Het was in vele opzichten een onvergetelijke eindreis.
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        Donderdag gingen de Griekenlandreizigers met de boot naar het eiland Egina en bezochten ze de tempel van Aphaia of verkenden het gezellige havenstadje. ‘s Avonds stond moussaka op het menu als laatste avondmaal in Athene.
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        We eindigden onze fantastische reis in Firenze en genoten met volle teugen. En zo komt er een einde aan ons verhaal. Tot vanavond rond 19u. 🤞
    


        

        
        
        

                            
                                            
                                                        Apr 5                        
                                    

            
            
        


        
            
                Openen            
                    
    


    
        [image: We eindigden onze fantastische reis in Firenze en genoten met volle teugen. En zo komt er een einde aan ons verhaal. Tot vanavond rond 19u. 🤞]
    






	    
        
            

		                            
					
                        We eindigden onze fantastische reis in Firenze en genoten met volle teugen. En zo komt er een einde aan ons verhaal. Tot vanavond rond 19u. 🤞
						 
							...
						
                    

		        
                
		        
				                

            

        

    


    




    
        
		
        
	                
	                
    
        
            
            
                
        Vervolg Italië
    


        

        
        
        

                            
                                            
                                                        Apr 4                        
                                    

            
            
        


        
            
                Openen            
                    
    


    
        [image: Vervolg Italië]
    






	    
        
            

		                            
					
                        Vervolg Italië
						 
							...
						
                    

		        
                
		        
				                

            

        

    


    




    
        
		
        
	                
	                
    
        
            
            
                
        Duizend zonnen en ook een paar plensbuien, een fietstocht, het Vaticaan en dan hop naar Siena.
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        De paleizen, gebedshuizen en tropische tuinen van de Feniciërs, Romeinen, Moren en Christenen gaven ons al hun geheimen prijs. De Ren-Je-Rot op de Plaza de España onder een verfrissende fontein ⛲️bewees dat onze leerlingen een uitstekend geheugen hebben. De overwinning smaakte zoet 🍦🍧. Genoeg cultuur. Tijd voor natuur. Op naar de bergen en de kloof Caminito Del Rey. ⛰️🏔️
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        Ochtendstond heeft goud in de mond. Sommigen gingen lopen, anderen bleven slapen en dan waren er ook die een frisse duik namen toen de zon opkwam. Deze gezonde levensstijl werd verder gezet in het imposante theater van Epidaurus, waar je letterlijk een speld tot boven kon horen vallen. Met die gezonde geest in dat ‘gezond’ lichaam bezochten we Mycene en het graf van Atreus om tot slot oud Korinthe en het kanaal te bezoeken. Daarmee verlaten we de Peloponnesos om ons voor een laatste keer te nestelen in Athene die geen geheimen meer kent voor ons…of toch?
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        De reis bracht ons naar Olympia, waar de traditionele sprint werd gelopen en de winnaar werd gehuldigd. Nadien naar het prachtige Nafplion: De Palamidi afdalen via 999 trappen om vervolgens de eerste hoofdstad van Griekenland te verkennen via een zoektocht.
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